
Dinsdag 10-6-2011 (Cache Creek-Valemount 488 km) 

De volgende dag ben ik tussen 07.00 en 07.30 uur gaan rijden richting Valemount 

waar ik zou overnachten. Had weer een vol programma, ruim 480 km rijden en 

onderweg ook nog waterval bezichtigen en regelmatig stoppen op mooie plaatsen, 

gekkenwerk dus weer. Eerst maar richting Clearwater waar vlakbij de Spahats Falls 

zijn, zo’n 200 km rijden. Na ongeveer 35 km kwam ik 

aan bij Kamloops Lake waar je verschillende mooie 

uitkijk punten hebt. Het meer is ongeveer 26 km lang 

en ligt 10 km west van Kamloops. 

De weg tussen Kamloops en Clearwater was een beetje 

saaie weg, continu door de bossen met weinig 

interressante dingen om te zien. De weg loopt langs de 

North Thomson River maar is veel minder spectaculair dan 

tussen Lytton en Cache Creek. 

In Clearwater, na 125 km saaie weg, moest ik links af van de 

hoofdweg om bij de Spahats Falls te komen. De Spahats Falls 

bevinden zich in het Wells Gray Provincial Park, van de 

hoofdweg ongeveer 10km rijden. Daar aangekomen was de hele 

parkeerplaats leeg en was er geen mens te bekennen, lekker 

rustig dus. Ik moest een smal paadje volgen en kwam na ongeveer 10 minuten lopen 

bij de waterval. Onderin de afrond ligt het gehele jaar sneeuw/ijs, dit omdat hier de 

zon nooit schijnt. Bij de waterval kon je ook goed de lava lagen van 1 miljoen jaar oud 

zien. Had nooit geweten dat het een vulkanisch gebied was. Na een klein half uurtje 

ben ik terug gegaan naar de RV want ik moest nog meer zien die dag. Verder het 

park ingereden want er waren nog meer watervallen 

(Helmcken Falls). Even later zag ik links op een stuk 

gras nog een kleine kudde bizons staan grazen, die zijn 

best wel groot. Na ongeveer 25 km zag ik rechts in 

een zij pad iets groots van zwart, trapte dus gelijk op 

de rem en was er van overtuigd dat het een beer was. 

Ik moest eerst een stukje achteruit voordat ik rechts 

het pad in kon, en inderdaad rechts van het pad zat 

een grote zwarte beer, liet de RV langzaam naar voren gaan en op ongeveer 10m 

afstand ben ik gestopt en heb de beer gefilmd en een foto gemaakt, totdat hij na 

ongeveer 5 minuten links het bos in liep. Die kon ik dus ook afstrepen. 

Na ongeveer nog eens 10km verder gereden te hebben kwam ik bij de parkeerplaats 

van Helmcken Falls, echter naar de waterval was het ruim een uur lopen, daar heb ik 

dus van afgezien……tijdgebrek weer. 



Ik ben toen weer teruggereden naar Clearwater om daar in een restaurant te gaan 

lunchen, deze had ik al op internet gevonden, the Painted Turtle aan het Dutch 

Lake. Daar lekker en goed gegeten en gedronken weer verder in de richting van 

Valemount. De weg naar Valemount was wederom 

weer een saaie weg en er viel weinig interressants 

te zien. 

Rond een uur of vijf kwam ik in Valemount aan, 

even een paar 

boodschapjes doen, tanken 

en geld pinnen om 

vervolgens naar de 

campgound te gaan; IRVin's RV Park & Campground. Ook 

was het hier netjes, schoon en ruim en erg rustig. Het was 

te merken dat je nog aan het begin het seizoen zat. Vandaag veel km’s gereden en 

een hoop dingen gezien. Het rijden met de RV bevalt steeds beter, had vandaag ook 

ondekt hoe de cruise control werkt en dat maakt het rijden nog veel prettiger en 

relaxter. Het mooiste van vandaag was toch de ontmoeting met een beer.   

 


